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Speciale informatieavond van Friends of Esthers 

Datum 25 november 2025 
 

 *voor predikanten/voorgangers en leidinggevenden van kerken in de regio 
Amsterdam 

 
 
Waarom in regio Amsterdam? 
Op dinsdagavond 25 november a.s. houden we een speciale informatieavond voor kerken en 
gemeenten in de regio Amsterdam.  
Stichting Friends of Esthers heeft ervaring om overlevers in Nederland te helpen vrij te komen 
en te herstellen van satanisch ritueel misbruik (s.r.m.). 
 
Voor veel kerken is s.r.m. onbekend of een onderwerp dat te erg lijkt om waar te kunnen zijn. 
Het is minstens een terrein waar veel vragen rond leven: “bestaat het echt?” “Hoe herken je 
ze, en wat helpt hen om vrij te komen van dit misbruik en om te herstellen?” 
 
Friends of Esthers helpt kerken om zich meer bewust te worden dat er mensen zijn die met 
s.r.m. te maken hebben. Mensen die u als gemeente in pastoraat of kennismakingsgesprekken 
tegenkomt. 
Bovendien melden zich overlevers bij ons aan vanuit de regio Amsterdam; om hen goed te 
kunnen helpen hebben zij mensen nodig die als een vriendennetwerk om hen heen staan in 
het dagelijks bestaan. Daar is een schrijnend tekort aan; mogelijk kunt u ons daarin helpen. 
 
Wie spreekt er? 
Gerard van der Schee, oud-voorganger en voorzitter van Friends of Esthers, houdt samen met 
een ander teamlid een inleiding. Bij de achtergronden over s.r.m. baseren we ons op wat 
overlevers vertellen; en op onze eigen ervaring met deze vorm van hulpverlening 
 
Graag leggen we uit hoe Friends of Esthers enkele jaren geleden begonnen is, hoe we met 
Gods hulp overlevers helpen via behandelaars en vriendennetwerken.  
Ook leggen we uit wat een kerk zou kunnen betekenen voor overlevers van s.r.m.. En wat een 
kerk kan leren van overlevers over licht en duister, over de geestelijke wereld en over herstel 
van trauma’s en Gods grote trouw en genade daarbij. Een uitspraak van Jezus die ons hierbij 
bepaalt is Johannes 10:10,11 
 

 
De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan 

Ik ben de Goede Herder, de goede herder geeft zijn leven voor de schapen 
 
 
Inhoud 
Naast de inleidende informatie is de avond vooral bedoeld voor een gesprek aan de hand van 
vragen van de aanwezigen. 
Voor wie zich vooraf wil oriënteren op het onderwerp en ons werk, biedt de website van 
Friends of Esthers veel informatie: www.lichtoplevens.nl 
 
 

http://www.lichtoplevens.nl/
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Waar en wanneer? 
De avond wordt gehouden in de regio Amsterdam en begint om 20.00 u (vanaf 19.30 u inloop). 
We verwachten rond 21.45 u af te ronden met gebed. 
U bent van harte welkom! We zien uw aanmelding via e-mail graag tegemoet. De exacte 
locatie krijgt u na uw aanmelding per e-mail toegestuurd.  
 
Kernteam Friends of Esthers 


